
 

 

  

 

 

Nieuwsbrief  

 

Najaar op de zorgboerderij 

 

Het najaar heeft zijn bekoring, de mooie kleuren in de natuur 

wanneer de zon even doorkomt. Maar het vallend blad geeft 

ook wat weemoed en het jaar snelt weer naar het einde. 

Door het zachte najaar werden de activiteiten tot voor kort 

in de kas gedaan. En tussen de buien door wordt er 

zoveel als kan buiten gewandeld. En al dat blad buiten 

geeft veel werk, maar met elkaar is het ook een mooie 

bezigheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto-impressie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Insectenhotel 

De werkzaamheden in de tuin en kas worden naarmate het buiten kouder wordt steeds 

minder. Daarom bedachten we een activiteit die met buiten zijn te maken heeft, maar die we 

prima binnen kunnen uitvoeren; het maken van een insectenhotel voor het komende jaar! 

Het is een erg gezellige bezigheid. 

We zetten twee tafels naast elkaar, 

er staat mooie muziek op en 

iedereen kan wat betekenen. Er zijn 

plankjes op maat gezaagd die we 

vervolgens gladschuren. Er wordt 

gebeitst zodat het hout lang mooi 

blijft, wanneer het straks buiten 

komt te staan. Nu gaan we ons 

bezig houden met het verzamelen 

van alle mogelijke natuurlijke 

materialen die de insecten een fijn 

verblijf bieden in ons hotel! De 

komende maandagen zijn we dus 

druk met het inrichten van alle 

houten kamertjes, met onder 

andere dennenappels, bamboe en 

gedroogde bladeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aan tafel! 

‘Als op de boerderij de woorden ´´aan tafel´´ weerklinken, hoeft dat niet te betekenen dat het 

eten klaar is. Het kan ook zijn, dat we met de indeling van deelnemers en medewerkers in de 

moestuin en kas bezig zijn. In de kas staat namelijk een tafel en die is bedoeld voor de 

deelnemers, die niet meer zo goed ter been zijn. We houden ons voornamelijk bezig met 

zaaien, verspenen en ander werk, dat zittend kan worden gedaan. Daarnaast hebben we de 

´´mobiele brigade´´, die zich bezighoudt met alle overige werkzaamheden in tuin en kas, 

zoals grondbewerking, planten, oogsten etc. etc. Gemakshalve worden al deze activiteiten 

´´kas´´ genoemd.  

Op de vrijdag wordt de kas gerund door drie vrijwilligers, waarvan Jan Willem Stolk en ik niet 

worden gehinderd door serieuze kennis van zaken. Gelukkig kunnen we terugvallen op 

iemand die er echt verstand van heeft in de persoon van Joost Nieuwenhuijse. Overigens 

kun je dit werk niet doen als je geen groene vingers hebt, en daarmee bedoel ik respect en 

verwondering voor de natuur. Terwijl alles om ons heen oud wordt en in verval geraakt, 

beleeft de natuur ieder jaar weer een nieuwe oplage en ik verheug me al op de volgende.’ 

 

Geschreven door Willem Aerts, vrijwilliger op de vrijdag. 

 

 

 

Willem samen bezig met 

deelnemers in de kas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Maljaars werkt 15 jaar 

als vrijwilliger op de 

zorgboerderij. Hier ontvangt 

hij een cadeau van Flory als 

dank voor zijn inzet en het 

vele, vele werk dat hij al die 

jaren op maandag in de tuin 

en in en rond de 

zorgboerderij gedaan heeft.  

Ook voor vrijwilligster Leni Verschuure 

was er een mijlpaal. In oktober was 

het 12.5 jaar geleden dat zij haar werk 

op de zorgboerderij begon. Zij heeft al 

die jaren op dinsdag meegewerkt en 

zich heel erg ingezet voor de 

deelnemers.   

Collega Anouk krijgt hier een 

bloemetje aangeboden voor 

het behalen voor haar 

diploma “Helpende”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Eerste en tweede kerstdag en maandag 1 januari is de zorgboerderij gesloten.  

 

 


