
 

 

  

 

 

Nieuwsbrief maart 2023 

 

Het vroege voorjaar 

 

In de tuin zijn de voorjaarsbloemen tot bloei gekomen, 

maar het weerbeeld doet nog niet altijd aan de lente 

denken. November vorig jaar zijn er vele bollen 

geplant. De vroegbloeiers geven de nog lege en wat 

grauwe tuin een vrolijk gezicht. En wat is nu mooier 

dan gele narcissen die uitbundig bloeien en zo de 

komst van de lente aankondigen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De moestuin en de kas 

Maar zachtjes aan stijgen de temperaturen en de natuur maakt zich op voor een nieuw groei-

en bloeiseizoen. Er is weer begonnen met het vullen van kweekpotjes in de kas en ook komt 

er al wat ingezaaide groente op! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat foto’s van de activiteiten binnen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De lammetjes 

En weer zijn er twee prachtige lammetjes die gevoed worden met de fles en blèren zodra ze  

honger hebben. Maar wat is het een aandoenlijk gezicht wanneer zo’n jong beestje de fles 

achter elkaar leeg drinkt! Deelnemers kunnen hier erg van genieten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een stukje van Aleida:  

Mijn is gevraagd een stukje te schrijven . Ik ben 

Aleida bij de Vaate. Voor ons trouwen heb ik gewerkt 

op een gesloten afdeling voor ouderen met 

dementie. Nu de kinderen wat ouder zijn ben ik 

afgelopen zomer als vrijwilliger bij ‘Landleven’ 

gekomen waar ik het erg naar m’n zin heb. Ik kijk er 

elke keer naar uit om op dinsdag en vrijdag , gezellig 

met de deelnemers activiteiten te doen. Wat ik 

vooral met de deelnemers doe is bloemschikken en 

knutselen. Samen met de deelnemers kan ik hier m’n 

creativiteit in kwijt, met mooie resultaten.  

Wat ‘Landleven’ zo bijzonder maakt begint al als je 

binnen stapt in de sfeervolle en gezellig ingerichte 

ruimtes van de boerderij, waar je, je gelijk thuis 

voelt. En dat er zoveel ruimte is voor de diverse activiteiten, zoals de bloemstukjes, knutselen, koken, 

bakken eigenlijk teveel om op te noemen. Mijn ervaring is dat het bezig zijn, veel voldoening geeft bij 

mij alsook  bij de deelnemers. 

 Ook gaan we veel naar buiten. Je kan op verschillende 

plekjes heerlijk buiten zitten met uitzicht op de dieren van 

de boerderij of met een groep wandelen naar de stal waar 

de koeien en de kalfjes staan.  

Er is een grote groep collega’s met goede onderlinge 
contacten en doordat het werk goed op elkaar afgestemd 
is en we elkaar aanvullen als dat nodig is, ervaar ik een 
hele fijne samenwerking! 

Groetjes van Aleida bij de Vaate.  

 

 

 

 



Als het even kan, zitten we buiten!  

 

 

 

Tot slot,  

DV juni hopen we weer een open dag te houden! Met een verkoping van producten van de 

zorgboerderij, kinderactiviteiten, enz.  

Ook is er dan op het terrein een verkoopactie ten bate van ‘Adullam gehandicaptenzorg’.  

Zodra het allemaal meer rond is, zullen we te zijner tijd een uitnodiging hieromtrent 

versturen.  

 

 

Hartelijk groet, Team zorgboerderij Landleven 


